
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digi Korczak Bulletin jrg.1 nr. 1,  februari 2014 
 
 
Het Korczak Bulletin in een nieuw digi-jasje. 
Dit is het eerste nummer van het Digi Korczak Bulletin dat u per mail ontvangt. Vanaf nu 
verschijnt tweemaandelijks een digitale versie van het vernieuwde Korczak Bulletin. Op deze 
wijze lukt het ons (tegen geringe kosten) onze leden/donateurs regelmatig te informeren 
over onze eigen activiteiten en allerlei nieuws door te geven dat verwant is aan onze 
doelstelling.  Wij hopen hiermee de band met onze achterban te verstevigen. 
Leden die hebben aangegeven niet over een emailadres en/of computer te beschikken 
zullen wij het bulletin per post blijven toesturen. Een dringende oproep: mocht uw 
emailadres gewijzigd worden, geef dit dan direct aan ons door! 

 
Website: www.korczak.nl 
Onze website wordt zeer frequent bezocht door bezoekers uit binnen- als buitenland. Met 
name de toegankelijke informatie over de ideeën en het leven en werk van Janusz Korczak is 
zeer in trek bij studenten van allerlei pedagogische opleidingen.  
De lay-out is echter wat gedateerd. Daarom zijn enkele actieve  vrijwilligers druk bezig om de 
website in een geheel nieuw jasje te steken. Wanneer dit rond is, zal het Digi Korczak 
Bulletin ook direct via de website gedownload kunnen worden.   

 
Leden werven leden 
Wij starten met een bijzondere ledenwerfactie: wij vragen ieder lid/donateur van onze 
stichting een nieuw lid te werven. Als speciaal welkomstgeschenk ontvangen de nieuwe 
leden het gedichtenboekje “Je moet toch wàt”. Ieder lid/donateur die een nieuw lid 
aanbrengt ontvangt het gedichtenboek eveneens gratis als dank voor de inzet!  
Zie voor de ledenwerfactie de speciale bijlage 1. 

 
Je moet toch wàt… als je klein bent 
Onder deze titel is in januari 2014 bij Levendig Uitgeverij een prachtig boekje verschenen 
met veertig gedichten van de hand van Arie de Bruin, gebaseerd op uitspraken van Janusz 
Korczak. Gedichten die ontroeren, herkenning opleveren bij ouders en kinderen, gedichten 
uit het schoolleven, gedichten met respect voor kinderen. Het is geïllustreerd met foto’s van 
kinderen in diverse situaties. 

http://www.korczak.nl/


 

 

Het boekje kost € 9,95 en is te bestellen via de Korczak Stichting:  info@korczak.nl  
Het is ook in de boekhandel verkrijgbaar: ISBN 978 94 91740 145. Zie bijlage 2. 

 
 
Speciale Korczak Postzegels 
In samenwerking met PostNL geeft de Korczakstichting bijzondere Korczak-postzegels uit. 
Elke zegel heeft de waarde van Nederland 1, en is op alle post in Nederland te gebruiken. 
U kunt de zegels voor € 10,-- per velletje van 10 postzegels bij ons bestellen. U steunt 
daarmee voor een gering bedrag per zegel het werk van onze stichting. 
Bestellen via: info@korczak.nl (zie bijlage 3) 
 

Zegel A   zegel B  

 
Jury Korczakprijs 
 
Eenmaal per twee jaar wordt de Korczakprijs uitgereikt aan een persoon of organisatie die 
zich op bijzondere wijze heeft ingezet met respect voor kinderen, geheel in de geest van 
Janusz Korczak. Wij zoeken nog enkele nieuwe juryleden. Wanneer u interesse heeft voor 
deze functie  of iemand weet die hier voor in aanmerking komt, meld dit dan via 
info@korczak.nl. 
Wij bedanken de vorige juryleden Marian Koren, Liesbeth Vegter en Joke Zonneveld voor 
hun inzet in de afgelopen jaren! 

 
Korczak Etalagedag  
Op 26 januari jl. kwamen 34 actieve leden van de stichting bij elkaar in een zaal van het GVB 
Amsterdam voor een inspirerende middag. Naast de presentaties van verschillende 
werkgroepen borrelden nieuwe ideeën op waar we ons als Korczak Stichting in de toekomst 
mee bezig kunnen houden! Voor een uitgebreid verslag zie bijlage 4 

 
Samenwerking met stichting De Vrolijkheid 
Stichting De Vrolijkheid ontving in 2010 de Korczakprijs voor haar activiteiten voor kinderen 
in Asielzoekercentra (AZC) in Nederland. Zie www.vrolijkheid.nl 
De stichting heeft plannen voor het starten van een kinderloket bij het AZC in Katwijk. De 
Korczakstichting heeft toegezegd te helpen bij de training van de vrijwilligers voor het 
Kinderloket. De Vrolijkheid zoekt nog vrijwilligers voor dit project, meld je via 
vrijwilliger@vrolijkheid.nl en vermeld hierbij Kinderloket.  

 
Berichten 
* Onlangs werd bekend dat de Geuzenpenning 2014 zal worden uitgereikt aan Thomas 
Hammarberg. Hij ontvangt deze prestigieuze prijs voor zijn werk op het gebied van de 
mensenrechten. Minder bekend, maar daarom hier de moeite van het vermelden waard, is 
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dat Hammarberg ook zijn sporen in de Korczakwereld heeft verdiend. Hij heeft artikelen over 
Korczak geschreven en lezingen gehouden, onder andere in Genève en Warschau. Hij was 
erevoorzitter van het Internationale Korczakjaar 2012. (zie www.geuzenpenning.nl)  

* Het NIVOZ organiseert inspirerende onderwijsavonden in theater Maitland te Driebergen. 
De eerstvolgende avond vindt plaats op 13 maart: spreker is Kees van der Wolf over “De 
leraar als frontliniewerker”. Aanmelden via www.hetkind.org 

* Inge Smit heeft m.i.v. haar taak als bestuurslid van de Korczakstichting neergelegd i.v.m. 
haar drukke werkzaamheden. In de afgelopen jaren heeft zij zich als bestuurslid op diverse 
terreinen ingezet voor de stichting. Tijdens een speciale bestuursdag zullen wij haar als 
bestuur bedanken. 

* In het Kinderrechtenhuis te Leiden wordt op donderdag 13 maart 2014 van 20.00 - 22.00 
uur een Ouderavond over mediaopvoeding gehouden. 
Weten we als opvoeders wel genoeg om met onze kinderen in gesprek te gaan over social 
media? Wat hebben onze kinderen aan media-opvoeding nodig? Zijn ze niet veel slimmer 
dan wij op dit gebied? Een bijzondere avond met specialist mediaopvoeding Justine Pardoen 
en DNL Theatercollectief. (zie www.kinderrechtenhuis.nl)   

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit bulletin wordt met de grootste zorg samengesteld. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de redactie: 
info@korczak.nl. Aan de informatie in dit Bulletin kunnen geen rechten worden ontleend.  
c.2014 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin 
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Column “Kijken naar kinderen” 
 
“Boeken met kant en klare formules hebben het waarnemingsvermogen doen afnemen en de geest lui gemaakt. 
Als men zich in het leven laat leiden door andermans ervaring, onderzoek en opvattingen, dan verliest men 
zozeer het vertrouwen in zichzelf, dat men niet eens meer zelf wil waarnemen”.   
       (UIT, J. Korczak, Hoe houd je van een kind dl. 1 nr. 17) 

  
Het verschil tussen mens en dier is (althans volgens de mens) dat wíj beschikken over taal en 
dat dieren zich slechts bedienen van wat primitieve geluiden. Hun communicatie- 
mogelijkheden zouden beperkter zijn dan die van de mens.  
Toen ik laatst enkele merels met elkaar hoorde zingen, was ik er niet meer zo zeker van dat 
wij meer mogelijkheden hebben dan die beestjes. En wanneer je bij een mierenhoop kijkt, 
vraag je je toch ook wel eens af hoe die dieren met elkaar communiceren. Het krioelt door 
elkaar, het lijkt een ongeordend zootje, maar toch slagen zij er in een grandioos bouwwerk 
te creëren, een hele economie draaiende te houden en een complexe samenleving op te 
bouwen. Allemaal ‘zonder’ taal? 
Blijkbaar is er veel meer dan de taal van woorden, begrippen, concepten en definities. 
Hebben wij dat andere in de loop van de evolutie verloren? Nu bedienen wij ons slechts van 
woorden die al in de eerste levensjaren geleerd worden. Als je vanaf dat begin over minder 
woorden beschikt dan anderen, dan heb (ben?) je een probleem: je krijgt een 
taalachterstand en dat wordt een achterstand op allerlei andere terreinen. 
 
De mens beschikt ook over die andere mogelijkheden: niet slechts de taal van de tong, maar 
de taal van het hele lichaam. Omdat wij denken dat we het met woorden wel kunnen 
redden, doen we bijna niets met lichaamstaal en hebben we afgeleerd om die te lezen. 
Toch blijkt lichaamstaal ook bij mensen veel belangrijker te zijn dan “gewone” taal. Uit 
onderzoek blijkt, dat ons lichaam talloze signalen heeft uitgezonden voordat we het onder 
woorden kunnen brengen. Meer dan 80% van onze communicatie is non-verbaal. Helaas 
doen we er zo weinig mee. Onze intuïtie komt ons nog wel eens te hulp: “het voelt goed, of 
juist niet”, maar het wordt snel afgeleerd om daar op te vertrouwen. 
 
Ook op school en in de kinderopvang doen we daar meestal niks 
mee. We letten slechts op hun woordenschat, hun mondelinge of 
schriftelijke taalgebruik. Alle toetsen zijn daar op gebaseerd! Dus als 
je op dat terrein wat minder mogelijkheden hebt, zul je al snel 
uitvallen en zorgleerling worden.  
De meeste leerkrachten geloven in de uitslag van toetsen die op 
‘taal’ zijn gebaseerd. Zij durven nauwelijks te vertrouwen op wat ze 
intuïtief zelf zouden kunnen waarnemen, als zij geleerd hadden 
gebruik te maken van die andere 80%. 
 
Misschien moeten wij echt  naar kinderen kijken en leren om die 
andere taal te verstaan. Wij zullen dan onze eigen intuïtie moeten  ontwikkelen en daarom 
stel ik voor dat “Kijken naar Kinderen” (“Intuïtief Observeren”) een vak wordt op iedere 
pedagogische opleiding. En alle zittende leraren moeten die cursus opnemen in hun POP ! 
 
arie de bruin 



 

 

 
 

  

Bijlage 1 
Inspiratie………. 
dat heeft iedere opvoeder ècht nodig! 

 

“De volgende dag, tijdens het gesprek in het bos, heb ik voor het eerst niet 
tegen de kinderen, maar met de kinderen gesproken: ik praatte niet over hoe 
ik wilde dat zij zouden zijn, maar over hoe zij willen en kunnen zijn.”  

(UIT: Janusz Korczak, Hoe houd je van een kind) 

Help ons de ideeën van Janusz Korczak te 
verspreiden …. en daarmee iedereen die zich bezighoudt 

met de opvoeding van kinderen te inspireren! 
 

Want  
Elk kind heeft recht op respect….…. voor zijn fouten…. voor zijn tranen…. voor zijn 
kapotte knie …. voor zijn eigen ontwikkeling…. 
Elk kind heeft recht op de dag van vandaag! 
Elk kind heeft recht om te zijn wie het is! 

(UIT: Janusz Korczak, Het recht op respect)  

 

We vragen ieder lid/donateur één nieuw lid te werven!!! 
 
Aanmelden via: info@korczak.nl .  Geef door:  
Naam, adres, telefoon, email en het donatiebedrag (minimaal € 25,-- per jaar; studenten min € 15,-
- per jaar) van het nieuwe lid… en vermeld natuurlijk je eigen naam en adres + email). 

Als welkomstgeschenk ontvangt ieder nieuw lid/donateur gratis het boekje “Je moet toch 
wat”,  gedichten gebaseerd  op citaten van Janusz Korczak van de hand van Arie de Bruin.  
Maar als je als lid een nieuw lid/donateur aanbrengt, krijg je dit boekje zelf ook!!! 

Kijk voor al onze activiteiten op www.korczak.nl 
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 Van harte aanbevolen! 
 

Als lid/donateur van de Korczak Stichting bevind je je in goed gezelschap! 
 
Ons comité van aanbeveling: 
 
1. Jacques Vriens, oud-basisschooldirecteur en kinderboekenschrijver 
“Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontdekken om die te kunnen inzetten 
voor zichzelf maar óók voor anderen. Dat geeft zelfvertrouwen en vanuit dat gevoel kunnen kinderen 
aan de slag gaan met de dingen waar ze moeite mee hebben. Daarom spreken de ideeën van Janusz 
Korczak mij bijzonder aan.” 
 
2.  drs. Riemke Leusink, rector Chr. Lyceum  Zeist  
“ Net als koning Matthijsje de Eerste zijn de ‘prinsjes en prinsesjes’ van de 21ste eeuw vaak eenzaam. 
Opgroeiend in een tijd  van overvloed, ogenschijnlijk grenzeloze keuzevrijheid en sociale media zijn 
jongeren op zoek naar wie zij zijn. Juist in onze complexe samenleving is Korczak  actueler en urgenter 
dan ooit.” 
 
3. prof. dr. Luc Stevens, directeur NIVOZ 
“Korczak, een groot postmodern pedagoog. Actueel dus.” 
 
 4. prof. dr. Hugo Heymans, directie Emma kinderziekenhuis AMC 
“Janusz Korczak is voor mij een lichtend voorbeeld van een kinderarts die zich al vroeg in de vorige 
eeuw heeft ingezet om kinderen de kans te geven hun talenten, hun mogelijkheden, ondanks slechte 
sociale, economische en/of medische omstandigheden optimaal te ontwikkelen.” 
 
 5. prof. dr. Jan Willems  (Centre for Human Rights, Maastricht University Faculty of Law) 
“De rechten van het kind eisen een nieuwe ethiek die de gezonde ontwikkeling van elk kind als mens 
en burger voorop stelt. Wat Korczak persoonlijk voorleefde, moeten wij maatschappelijk waar 
maken.” 
 
6. Herman van Veen (artiest, voorvechter voor de rechten van het kind) 
“Als het de kinderen goed gaat, gaat het de wereld goed.” 
 
7. prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek RU Utrecht 
“Kinderen ontwikkelen zich niet zozeer door talloze deugden bij hen naar binnen te gieten, ze doen 
dat wel in een pedagogisch deugdelijke omgeving die egocentrisme weet om te zetten in sociaal 
gedrag.  Korczak kan daarbij een belangrijke inspirator zijn.” 
 



 

 

 

Bijlage 2 

Je moet toch wat als je klein bent 
 
Veertig gedichten zijn in deze bundel opgenomen geïnspireerd op leven en werk van Janusz Korzcak 
(1878-1942). Gedichten die ontroeren, gedichten die herkenning opleveren bij ouders en kinderen, 
gedichten uit het schoolleven gegrepen, gedichten met respect voor kinderen. Kinderen volgen niet 
allemaal dezelfde ontwikkeling en soms  doen ze vreemde dingen, maar je moet toch wát als je klein 
bent … 

 
Dit boek is een speciale uitgave van de  Janusz Korczak 
Stichting (zie www.korczak.nl). Deze stichting, opgericht in 
1982, stelt zich ten doel de ideeën van Janusz Korczak te 
verspreiden en daarmee op te komen voor de rechten van 
het kind waar ook ter wereld. 
 
Janusz Korczak, een Pools-Joodse arts, is over de hele 
wereld bekend als pedagoog, kinderboekenschrijver en 
directeur van een weeshuis in Warschau, Polen.  
Hij werd op 5 of 6 augustus 1942 met de 200 kinderen uit 
het  weeshuis weggevoerd naar het vernietigingskamp 
Treblinka en direct naar de gaskamers geleid. In zijn werk 
als arts en pedagoog had Korzcak ‘recht doen aan het kind’ 
als uitgangspunt voor opvoeders gesteld: ‘Jij bent zelf 
vandaag anders dan gisteren, zo ook het kind.’ Korczaks 
ideeën zijn nog altijd actueel en zijn pedagogiek van 
respect voor het kind heeft nog niets aan kracht verloren. 
 
 
 

Een prachtig boekje voor iedereen die bij kinderen is betrokken, om te lezen, te krijgen 
en vooral ook te geven. 
 
Auteur: Arie de Bruin 
Foto’s:  Hilde Halvorsen, www.h2fm.nl 
48 pagina’s, hardcover 
ISBN 978 94 91740 14 5  
Prijs € 9,95 
 
(Het boek is te bestellen via de Janusz Korczak Stichting:  info@korczak.nl  of via de uitgever: 
jeroen@levendiguitgever.nl  of  via de erkende boekhandel en online boekwinkels) 
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Bijlage 3  

 
Uitgave speciale Korczakzegels 
 

    
 

Postzegel A   Postzegel B 
 
De Korczak Stichting heeft via PostNL twee speciale Korczakzegels uitgegeven. De postzegels 
zijn te gebruiken bij post in Nederland en vertegenwoordigen de reguliere waarde 1 (= € 
0,64). 
De zegels zijn te bestellen via de Korczak Stichting ; u betaalt € 10,-- voor een velletje van  
tien zegels en steunt hiermee voor een gering bedrag ons werk. Bovendien zorgt U voor 
naamsbekendheid. 
 
Voor bestellingen kunt U het volgende formulier gebruiken en via de mail opsturen naar 
info@korczak.nl. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen is op ons rekeningnummer 
(NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting te Amsterdam) krijgt u de zegels 
thuis gestuurd: 
 

Naam  

Adres   

Postcode  

Woonplaats  

email  

telefoon  

Aantal vel postzegel A  

Aantal vel postzegel B  

Verschuldigd bedrag 
wordt overgemaakt via 
rek.nr.  
………………………………… 

€ ………. 
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Bijlage 4 

Kort verslag Korczak Etalagedag 26 jan. 2014  
 
Er waren 34 leden afgekomen op de uitnodiging om op 26 januari een middag met elkaar te 
brainstormen over de activiteiten die de Korczakstichting verder kan ontwikkelen. Arie de Bruin 
heette iedereen welkom en Theo Cappon las een mooi stukje voor uit  “Als ik weer klein ben” van 
Janusz Korczak, waarmee in één keer de toon was gezet. 
Arie gaf met een Powerpoint een overzicht  van de activiteiten in 2013 en zegde toe dat het 
Jaarverslag na de bestuursvergadering van 17 februari a.s. op de website zal worden geplaatst. 
 
Vervolgens kregen we drie presentaties van belangrijke activiteiten: 
- het Nash Dom kamp: Nienke Wieringa en Els van der Luit  legden  vol passie uit hoe het kamp 
georganiseerd wordt en vertelden enkele mooie anekdotes waaruit bleek hoe serieus kinderen 
genomen worden in dit kamp; 
- Maartje Bos vertelde over de activiteiten van de Korczak Ghanagroep, hoe de uitgangspunten van 
Korczak ook in Ghana de basis vormen voor het werk met jongeren en kinderen; vrijwilligers zijn 
altijd welkom; 
- Monique en Fronnie Biesma van stichting De Vrolijkheid gaven inzicht in de wereld van kinderen in 
AZC’s en welke activiteiten De Vrolijkheid daar met kinderen organiseert. Speciale aandacht voor een 
nieuwe activiteit die opgezet zal worden in het Kinderrechtenhuis in Leiden samen met kinderen van 
AZC Katwijk (een gezinslocatie). De Korczak Stichting zal helpen om de vrijwilligers te trainen (vanuit 
de principes van Korczak). 
Voor alle activiteiten worden vrijwilligers gezocht ! 
 
Na een intermezzo waarbij een Surinaams kinderlied werd aangeleerd (Me go bai wan soekroe sani) 
werd er in vier groepen gebrainstormed over de volgende zaken: 
- hoe kunnen we de bestaande activiteiten nog verder ontwikkelen? 
- heb je ideeën voor nieuwe activiteiten van de Korczak Stichting? 
Daarna  kon ieder zijn naam plaatsen bij de activiteiten waar men zich voor in wil zetten en werd een 
lijstje met nieuwe ideeën gemaakt. 
 
De middag werd afgesloten met poëzie en muziek:  
- een nieuwe gedichtenbundel (“Je moet toch wat als je klein bent” van Arie de Bruin) werd 
gepresenteerd; 
- Hans Götze las een prachtig gedicht van zijn hand: “Als opvoeden is….”  
Alle aanwezigen ontvingen gratis de nieuwe gedichtenbundel  “Je moet toch wat als je klein bent” 
onder de voorwaarde dat men één nieuw lid werft in de komende periode. Dit boekje zal namelijk 
ook gebruikt worden bij een Ledenwerfcampagne die op deze Etalagedag werd gestart.(zie bijlage 1) 
 
Onder het genot van een drankje werd er nagepraat over een prachtige inspirerende middag. 
Speciale dank aan twee mensen van de foto/videoclub van het GVB die hun mooie zaal aan de 
Korczakstichting ter beschikking stelden en de catering verzorgden. 

 


